Waterdicht

Koos Groen maakte van de gelegenheid
gebruik om een gedicht in te sturen:
“Wat de dichter ook bedoeld moge hebben
met dit gedicht, het geeft in'ieder geval heel
" mooi de verwondering weer over dat water.
En dat is toch onze drijfveer. “

Water
Als met water zelf, met de gedachte
spelen dat je ooit en eindelijk

Zult weten wat het is.

Het is regen geweest, een rivier, een zee.
Hier was het, hier heb ik het gezien

En zie ik water en weet niet wat het is.

Rutger Kopland
(Uit: Dankzij de dingen)

STROMINGEN 5 (1999), NUMMER 4

49



